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Zondagsbrief 
Zondag 12 oktober 2025 

Kleur: rood 
 
Sinds een aantal weken is ds. Janos Schellevis verbonden aan onze gemeente. 
Vandaag is hij voor de eerste keer onze voorganger. Het rode antependium, 
symboliseert deze bevestiging. 
 

Voorganger:  ds. Janos Schellevis uit Goes 
Ouderling van dienst:  Corry Siersema 
Organist:    Nico Fierloos 
Koster:    Ko Dees 
Videowall:    Nelly Mol 

 
Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 

Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt 

 
Vredeskaars 

Vanaf vandaag staat er een witte kaars op de avondmaalstafel. Een kaars voor 

alle brandhaarden in de wereld, met hoop op vrede. Elke zondag zal deze aan 

het begin van de dienst aangestoken worden.   

Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft er niemand in het ziekenhuis. 
 

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen. 
 

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen,  
naar Nelly den Hamer – de Zwart in Philippine en naar Addie de Bree in 
Terneuzen. 
 
Bij de komende dienst 
Zondag 19 oktober, dienst om 10.00 uur waarin Pastoraal werker André 

Verschoor uit Terneuzen hoopt voor te gaan. 

De collecte tijdens deze dienst is voor schuldhulpmaatje 
 

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
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Orde van dienst 
 

‘Niet alleen gekomen om te geven, maar ook om te ontvangen’ 
 

Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Dienst van de Voorbereiding 
 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken  
 
Intochtslied:  ‘Jezus roept hier mensen samen’    

Lied 975: 1, 2           (zo mogelijk staande) 
 

Aansporing en Groet 
Voorganger:  God – die de hand heeft gehad in het ontstaan  
    van de aarde, de natuur en ons leven -   
Allen:   is ook vandaag in deze dienst bij ons! 
Voorganger:  Zo zijn we hier samen  
Allen:   in de naam van Jezus 
Voorganger:  God groet U en jullie allemaal met zijn vrede.  
Allen:   AMEN         
                    (daarna gaan allen zitten) 

 

Inleiding     
 

Kyriegebed 
 

Gloria 
 

Glorialied:  ‘U loof ik, Heer, met hart en ziel’   

Lied 138: 1, 3        (zo mogelijk staande) 

 
Dienst van de Schriften 

 
Gebed om het licht van de Heilige Geest 

Kinderlied: ’Kinderen groot en klein’   
Tekst en muziek: Janos Schellevis 2023, muzikaal advies: Gijbert de Jong 
 

Kinderen groot en klein, mogen er allemaal zijn. 
Ga dan naar jouw verhaal, hoor het in kindertaal: 
Jezus maakt blij en vrij, God is voor jou en voor mij.  
God is voor jou en voor mij 

 

Als er kinderen zijn, is er kinderkring voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 
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Schriftlezing, Eerste Testament:  I Koningen 19: 8 t/m 13 Lector: Bart Kindt 
 

 
Schriftlezing, Tweede Testament:  Romeinen 1: 8 t/m 15  voorganger 

 
Zingen:   ’Zij zit als een vogel’    

Lied 701 

 
Uitleg en Verkondiging  
 
Filmpje: Tout-Air - Trio Madeira 
 
Zingen:   ’Vlammen zijn er vele’   

Lied 970   

 
Dienst van Gaven en Gebeden 

 
Inzameling van de gaven bestemd voor Hospice Terneuzen 

Bijna thuis   
Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen ondersteunt mensen in de laatste fase 
van hun leven. Het betrokken team van zorgprofessionals en vrijwilligers 
begeleidt het stervensproces in het bijna-thuis-huis.  
De vrijwilligers ondersteunen ook mantelzorgers die hun dierbaren liever  
thuis verzorgen. 

 

Teken van hoop 
 
Gebeden   ingeleid met Prayer of the Mothers 

dankgebed – voorbede – stil gebed – gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied:  ‘De wijze woorden en het groot vertoon’  

Deze wereld omgekeerd 
Lied 1001       (zo mogelijk staande) 

 

Wegzending en Zegen 
afgesloten met gezongen  ‘Amen’ Lied 431b 

 
Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat 
 

Aansluitend is iedereen van harte welkom 
in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris! 
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Bij de komende weken 

 
Dinsdag 14 oktober: Open Kerk en Middaggebed 

De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.  
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.  
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. Welkom! 

 
Dinsdag 14 oktober:  Eethoek voor alleenstaanden 
 U bent van harte welkom! De kosten bedragen € 10,00 per persoon 

 

De maaltijd begint om 17.00 uur,  
inloop vanaf 16.30 uur  
 
Opgeven kan via de intekenlijsten in één van 
beide kerken of via Ina de Pooter,  
telf. 06-27 88 82 99 
 

Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en Nederlandse Gereformeerde Kerk 

 
Dinsdag 21 oktober: Lijf en ziel 

Vanuit de Ring worden er dit seizoen enkele avonden georganiseerd 
rondom “Lijf en ziel”. Onze gezondheid vraagt veel aandacht.  
Met sport en diëten proberen we ons lijf fit en goed te houden.  
Toch komen ziektes en beperkingen nogal eens dichtbij.  
In de Bijbel is ziekte en genezing een belangrijk thema, wanneer de 
mensen Jezus opzoeken. Wat willen die genezingsverhalen ons vertellen? 
Hoe belangrijk is ons lichaam in de omgang met Christus? Wat wil het 
zeggen dat we ook een ziel hebben, waarin Christus wil wonen?  
Vier dominees zullen verschillende onderwerpen belichten wat het is om 
met lijf en ziel te geloven. 

 
Op de eerste avond in Zaamslag zal ds. Janos Schellevis ons inwijden in 
‘Bibliodrama’ 
Ds. Janos Schellevis: ‘Bij Bibliodrama stap je samen de tekst van het Bijbel-
'verhaal' in doordat je het samen gaat laten zien. Daardoor kom je ook echt het 
verhaal binnen en je beleeft en ervaart het veel meer dan door het te lezen. Dat 
gaan we doen met een verhaal of beter een verslag van een genezingsverhaal 
van Jezus. Als het ons lukt een verhaal in onze tijd te bedenken met hetzelfde 
thema, dan komen we er helemáál in! Toneelervaring hebben is meestal geen 
voordeel, iedereen is welkom!’  
 

Dinsdag 21 oktober, aanvang 19.30 uur.  
Verenigingsgebouw de Rank, Zaagstraat, Zaamslag.  
Wie interesse heeft maar geen vervoer: we kunnen samen rijden!  
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Mededelingen 

Van de diaconie 
 

Op zondag 12 oktober organiseren zeven organisaties de jaarlijkse Dag voor 
de Gevangene. Het thema dit jaar is "Uit de schaduw". Met dit thema vragen ze 
aandacht voor gedetineerden in binnen-en buitenland, een groep die veelal 
onzichtbaar is in de samenleving. Wij als gemeente kunnen een bijdrage leveren 
aan deze actie.  
Tijdens het koffiedrinken liggen er kaarten op de tafels. U kunt een groet of een 
wens op de kaart schrijven en thuis een postzegel op de blanco kaart plakken. 
Deze worden uitgedeeld aan de gedetineerden en zij kunnen dan weer een wens 
of groet naar hun geliefden of familie sturen.  
Een kleine moeite, maar een groot gebaar. 
 
 
Muziek voor Colombia – zondag 12 oktober 
Muzikaal festijn vanaf 13.30 uur in en om het fraai gelegen, oude kloosterkerkje 
te Kloosterzande (Willem de Zwijgerlaan 2) Het wordt georganiseerd vanuit de 
Protestantse Gemeente Oosthoek.  
Een gevarieerd gezelschap van regionale musici verzorgt optredens.  
Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een hapje en een drankje.  
De entree is vrij. Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten is 
welkom.  
En er kan gedoneerd worden ten bate van projecten ter opbouw van de 
samenleving in Colombia.  
Deze projecten worden namens de Protestantste Kerk in Nederland ondersteund 
door Kerk in Actie. De plaatselijke kerken in Zeeland en op de Zuid Hollandse 
eilanden zamelen er momenteel geld voor in.  
Wico Dieleman uit Goes en AnneMarie de Feijter uit Axel maakten deel uit van 
een delegatie vanuit het landelijk kerkverband, die de projecten bezocht.  
Zij bemensen een infostand. We zien u graag!  
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De Dag van de Mantelzorg 
Het is weer zo ver. In verband met de landelijke  
Dag van de mantelzorg willen we als gemeente ook dit 
jaar onze mantelzorgers in de bloemetjes zetten.  
We doen dit met het aanbieden van een boeket voor 
diegene die zich als mantelzorger inzet voor een lid van 
onze gemeente.  
Een mantelzorger is iemand die met regelmaat hulp biedt 
in de vorm van bv. het verzorgen van de boodschappen 
verzorgt, het bijhouden van een tuin, het uitlaten van de 
hond of andere hand en spandiensten. Kortom, iemand waar men op kan 
rekenen. Het hoeven geen grote dingen te zijn. Ook kleine dingen zijn belangrijk.  
Wilt u met ons meedenken of u zo iemand kent? 
 

De spelregels zijn als volgt:  

• Men geeft een naam door van een persoon die mantelzorger is voor een lid 

van de Protestantse gemeente Onder de Wieken. 

• De mantelzorger hoeft geen lid te zijn van onze gemeente.  

• Het boeket moet door degene die de mantelzorger heeft opgegeven, 

overhandigd worden.  

• Wanneer diegene op zondag 2 november zelf niet aanwezig kan zijn, laat 

op tijd weten wie het van hen overneemt. Zodat voor mij duidelijk is wie de 

taak heeft overgenomen. 

U kunt tot 27 oktober een naam doorgeven aan Addie de Bree. 

adebree@zeelandnet.nl  of  06 40196673   

Zondag 2 november staan alle boeketten voor in de kerk.   

  

mailto:adebree@zeelandnet.nl
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Actuele informatie over de 
Protestantse gemeente Onder de Wieken te Hoek 
is te vinden op www.pknhoek.nl of op Facebook 

 
Nieuws en activiteiten van kerken en gemeenten in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden 

(Classis Delta) die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op de website 
www.gelovenindedelta.nl 

 
 


